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ÇEVİRİ 
HASAN ALMAZ 


SEMERKAND 


HASAN ALMAZ 


1962 yılında Batman'a bağlı Hasankeyf'te doğdu. İlköğrenimini 
Gercüş'te, liseyi Batman'da tamamladı. 1984 yılında başladığı 
Atatürk Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili 
ve Edebiyatı Bölümü'nü de okuyarak 1988 yılında mezun oldu. 
1994 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 
1997 yılında Şehriyar Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinin Özellikleri adlı 
teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında doktora öğrenimine devam etmek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'ne geçici süreyle 
atandı. 2004 yılında Behcetti’t Tevârih İnceleme Metin-Çeviri isimli 
doktora tezini tamamlayarak Harran Üniversitesi kadrosuna yeniden atandı. 2008 yılında vefat etti. 


Bugüne kadar değişik konularda yirminin Üzerinde eseri Farsça'dan çevirdi. Ayrıca çeşitli konularda akademik makale ve sunulmuş sempozyum bildirileri bulunmaktadır. 


Daha önce Semerkand Yayın grubundan Şükrüllah Efendi, 
Behcetü't-Tevârih -Tarihin Aydınlığında- (Mostar) ve Muhammed 
Parsa (k.s), Risâle-i Kudsiyye (Semerkand) çevirileri yayınlanmıştır. 
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HACE ABDULLAH-ı ENSARİ 
HEREVİ”NİN [kuddise sırruhü) HAYATI 


Tam adı Ebü İsmail Abdullah b. Muhammed b. Ali el- 
Ensari el-Herevi'dir (kuddise sıruhül, 2 Şaban 396’da (4 Mayıs 
1006) Herat”ta doğdu ve burada yaşadı. “Pir-i Herat, pir-i 
tarikat, şeyhülislam, şeyhü”l-Horasan, şeyhüşşüyüh, 
nâsırü's-sünne, zeynü”l-ulema” gibi unvanlarla anılır. 


Soyu, sahabeden Ebü Eyyüb el-Ensâri'ye dayanır. 


Herevi (kuddise sırruhül ilk öğrenimine Malini Medresesi'nde başladı. Dokuz yaşına girdiğinde Kadı Ebü 
Mansür el-Ezdi, Ebü”l-Fazl el-Cârüdi gibi âlimlerin derslerini takip ederek hadis yazmaya başlamıştı. Herevi 
300 âlimden hadis tahsil ettiğini, ancak hadis ilminde 
üstadının Ebü”l-Fazl el-Cârüdi olduğunu belirtir. On dört 
yaşına geldiğinde vaaz verecek kadar bilgi sahibi olan 
Herevi [kuddise sırruhül, okumaya düşkünlüğünü anlatırken gece gündüz ders çalıştığını, yemek yemeye bile 
vakti olmadığı için kendisini annesinin yedirip içirdiğini 
söyler. Medreseye devam ederken 70.000 beyit Arapça 
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şiir ezberlediği yolundaki rivayetler güçlü bir hafızası olduğuna işaret eder. 300.000 hadisi senetleriyle birlikte 
ezberlediği bizzat kendisinden rivayet edilmiştir. 


417 (1026) yılında fıkıh ve hadis dersleri almak, şeyhlerle görüşüp sohbetlerine katılmak için Nişâbur'a giden Herevi (kuddise sırruhül, burada tefsir âlimi Ebü Nasr 
Mansür Ahmed, Ebü Said es-Sayrafi, Ebü'l-Hasan Ahmed es-Sâlifi gibi âlimlerin derslerine devam etti; ayrıca Nâsır el-Mervezi ve Ebü Abdullah İbn Bâküye eş- 
Şiraz”nin derslerinde bulundu. Aynı yıl Herat'a dönen 
Herevi (kuddise sırruhül, Şeyh Amü'nun dergâhına devam 
etmeye başladı. 


Şeyh Amü (rahmetullahi aleyh), Herevi'ye (kuddise sırruhül 
bir baba gibi davranmış, ona gezdiği yerlerde görüştüğü 
şeyhlere ve menkıbelerine dair geniş açıklamalarda bulunmus, maddi bakımdan da kendisine destek olmuştu. 
Herevi (rahmetullahi aleyh] Tabakât'ında sik sık bu şeyhinden söz eder. Abdurrahman-ı Câmi'nin bildirdiğine göre 
tasavvufun âdap ve erkânını da ondan öğrenmiştir. 


Herevi (kuddise sırruhül, aslen Sicistanlı olup Herat’ta 
oturan meşhur vaiz ve âlim Yahya b. Ammâr eş- 
Şeybâni'den hadis ve tefsir dersleri aldı. Yahya b. 
Ammar Herevi'yi (kuddise sırruhül takdir etmiş, onun ileride 
büyük bir âlim olacağını söylemiş ve ölüm döşeğinde 
iken yerine onun vaaz vermesini vasiyet etmişti. Yahya b. Ammar vefat edince Herevi (kuddise sırruhül vasiyeti 
uyarınca onun yerine geçip ders verdi. 


Abdülcebbârb. Muhammedel-Cerrâhi'den Tirmizi'nin 
el-Câmiu's-Sahih'ini okudu. İbn Mencüye ve Karrab gibi 
hadis hafızlarından da faydalandı. 
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423 (1032) yılında hac yolculuğuna çıkan Herevi [rahmetullahi aleyh], Nişabur”dan sonra Bağdat'a gitti. Bağdat 
ulemasıyla, bu arada Ebü Muhammed el-Hallal ile görüştükten sonra yoluna devam etti. Ancak yol güvenliği 
bulunmadığından Horasanlı hacılarla geri döndü. Bu 
sırada Bistam, Nişabur ve Tüs gibi şehirlere de uğradı. Ertesi yıl tekrar hac için yola çıktı. Nişabur”da İbn 
Bâküye Tekkesi”nde ünlü mutasavvıf Ebü Said-i Ebü'l- 
Hayr ile görüştü. Ebü'l-Abbas el-Kassab el-Âmüli'yi 
ziyaret etti. Bu yolculuk esnasındaki en önemli hadise, “tasavvuf yolunda mürşidim” dediği Ebü'l-Hasan 
el-Harakâni [kuddise sırruhü| ile karşılaşması oldu. Herevi 
(kuddise sırruhül, yine yol güvenliğinin bulunmaması sebebiyle Rey'den geri dönmek zorunda kaldı. Rey'de hadis 
hafızı ve Ehl-i sünnet'in önde gelen âlimi Ebü Hatim b. 
Hâmüş ile görüştü. 

Herevi (kuddise sırruhül, 425 (1033) yılında İsmail Çişti 
ile Nübâzân'a gitti. Burada kaldığı kırk gün içinde birçok 
âlimin katıldığı toplantılarda Harakani”den (kuddise sırruhü) 
öğrendiği tasavvuf anlayışını açıklayarak bu âlimleri derinden etkiledi. Bu sırada kendisine verilen pek çok hediyeden sadece eski bir seccadeyi Herat'a götürdü. 


Herevi [kuddise sırruhül Herat”taki derslerinde şer'i ilimlere ağırlık vermeye ve özellikle hadis okutmaya başladı. 
Zamanının pek çok siyasi müdahaleleriyle karşı karşıya 
kalan Herevi (kuddise sırruhül daha sonraları zamanın sultanlarından iltifat gördü. 


Abdullah-ı Herevi (kuddise sırruhül, 473 (1080) yılında 
görme duyusunu kısmen kaybetmesine rağmen Ebü'l- 
Vakt Abdülevvel es-Siczi, Ebü”l-Feth Abdülmelik el- 
Kerruhi ve Muhammed es-Saydalâni gibi talebelerinin 
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yardımıyla ilmi faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü. Hatta bundan sonraki yılları daha verimli oldu. Öğrencileri- 
nin isteği üzerine Sad Meydân adlı eserini genişleterek 
4795'te (1082) Menâzilü's-Sâirin'i, ardından da Zemmü'l- 
Kelâm adlı eserini telif etti. 476'da (1083) Halife Kâim- 
Biemrillah Herevi'ye [kuddise sırruhü| “şeyhülislâm” ve 
“şeyhüşşüyüh” unvanlarını tevcih etti. 


22 Zilhicce 481'de (8 Mart 1089) vefat etti. Herat'a 5 km. 
uzaklıkta bulunan Gazürgah”ta defnedilen Herevi'nin [kuddise sırruhül türbesi Selçuklular zamanında inşa edilmiş, daha 
sonra Gurlular döneminde Sultan Giyaseddin Muhammed 
devrinde Emir İzzeddin tarafından türbenin yanında bir 
medrese yaptırılmıştır. Bugünkü türbeyi 829 (1426) yılında 
Şahruh inşa ettirmiştir. Herevi”nin (kuddise sırruhül Abdülhadi 
ve Cabir adlı iki oğlunun kabri de aynı yerdedir. 


Eserlerinden Bazıları 


1. Tabakâtü's-Süfiyye. Herevi [kuddise sırruhül, Sülemi”nin 
aynı adı taşıyan Arapça eserini sohbet meclislerinde 
bazı ilave ve kısaltmalarla Farsça”ya tercüme etmiştir. 
Sülemi”den sonra yaşayan meşhur süfileri, özellikle kendi şeyhlerini ve görüştüğü süfileri de eserine alan Herevi 
(kuddise sırruhül ayrıca çeşitli konularla ilgili görüşlerini de 
zikretmiştir. 


2. Sad Meydan. 100 tasavvufi makamdan (meydan, 
menzil) oluşan eserin her makamı ayrıca üç dereceye 
ayrılmış, bunlara işaret eden ayet ve hadislere kısaca 
temas edilmiştir. 


3. Menâzilü's-Sâirin. Sâlikin seyrü sülük sırasında katetmesi gereken makamlar anlatılmaktadır. 
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4. Münâcât. Herevi'nin (kuddise sırruhül dua ve münacatlarini intiva etmektedir. 


6. Muhtasar fi Âdâbi's-Süfiyye. Süfilerin uymaları gereken kurallardan bahsetmektedir. 


7. Kenzü's-Sâlikin. Akıl-aşk, gece-gündüz gibi karşıt 
kavramların birbirine üstünlükleri konusunda münazara 
tarzında ele almaktadır. 


8. Zemmü”l-Kelam. Herevi'nin [kuddise sırruhül Selef yolunu ve sünneti yüceltmek için kaleme aldığı eseridir. 


9. Kitabü”l-Erbain fi Delâili't-Tevhid. Herevi (kuddise 
sırruhül Allah'a nisbet edilen isim, fiil ve sıfatlarla ilgili kirk 
hadisi senetleriyle birlikte kaydettiği eseridir. 


Herevi'nin [kuddise sırruhül Dil ü Can, Kenzü's-Sâli-kin, 
Vâridât, Kalendername, Heft Hisar Makdlat, Mahabbetnâme ve İlâhinâme adlı risâleleri Sultan Hüseyin 
Tâbende Gunâbâdi tarafından Resdail-i Hâce Abdullah 
Ensâri adıyla yayımlanmıştır (Tahran 1319 hş./1940).' 


Hüseyin Okur 


1 Abdullah-ı Ensâri (kuddise sirruhú] hakkında verilen bu bilgiler, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nden istifadeyle hazırlanmıştır (bk. 
Tahsin Yazıcı-Süleyman Uludağ, “Herevi, Hâce Abdullah”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, İstanbul 1998, 17/222-226). 


DİL ü CAN RİSÂLESİ 


Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla baslar ve yalniz O’ndan yardim dileriz. 


Alemlerin Rabb'i ve rizik vericisi olan Allah’a hamd 
ve senâ, yarattıklarının en güzeli olan Muhammed 
Resülullah'a ve tertemiz ailesine salât ve selâm olsun. 


Bu risâlenin yazarı, yüce Allah'ın nedimi/hizmetçisi 
Hâce Abdullah-ı Ensâri der ki: 


Gönül ruha sordu: “Bu işin başı nedir? Bu işin sonu 
nedir? Ve bu işin meyvesi nedir?” 

Ruh cevap verdi: “Bu işin başı fenadır, bu işin sonu 
bekâdır ve bu işin meyvesi vefadır.” 

Gönül sordu: “Fenâ nedir? Vefa nedir? Bekâ nedir?” 


Ruh cevap verdi: “Fenâ, kendi benliğinden kurtulmaktır; vefa, dostun sözünü yerine getirmektir; bekâ ise 
Hakk'a bağlanmaktır.” 
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İlahil Aciz ve başıboşum. Ne sahip olduğumu bilirim 
ne de bildiğime sahibim. 


İlahil Her ne kadar yok etmen reva ise de kendinden 
uzak tutma, her ne kadar cehenneme yollaman rızadan 
ise de kendinden uzak tutma. 


İlahil Bu parlayan ışığı söndürme, bu yanmış gönlü 
yakma. 


İlahil Her kimi tutmak istersen dervişlerle tut. 


İlâhi! Her şey senin. Biz ise hiçiz; söylenecek olan 
budur. Sen her şeyden üstünsün. 


İlahil “Ben Kerim”im” dedin, buna ümidimiz tamdır. 
Senin keremin söz konusu olduğu sürece ümitsizlik haramdır. 


İlahil Her ne kadar emanete emin değilsem de emaneti verdiğin zaman böyle olduğumu biliyordun. 


İlahil Senin merhametinden bir eser geldiğinde bütün 
merhamertler sona erdi. 


İlahil Ben neyim ki seni isteyeyiml Çünkü ben, değerimi bilirim. 

Gönül ve sevgiyi bulmak padişahlıktır. Gönülsüz ve 
sevgisiz yaşamak körlüktür. 


Konuşmak zehir dolu bir içecektir, susmak ise içecek 
dolu bir zehir. 


İş, süs olan itaat değil, rehber olan inayettir. Hz. 
İbrahim'in faleyhisselâm|, babasının Azer olmasından ne 
zararı var? Âzer'in ise İbrahim [aleyhisselâm] gibi bir evlada 
sahip olmasında ne yararı var? 


Aşk, insan yiyicidir; aşksız, insan hordur. 
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Aşkın ne adı var ne kusuru, ne barışı var ne de savaşı. 


Sevgi hikâyesinin ne kadar uzun olduğunu bilirsin, 
çünkü dostun bir şeye ihtiyacı yoktur. 


O'nun dostlarından birini kabul ettiysen kurtuldun; 
O'nun dostlarından biri seni kabul ettiyse Hakk'a ulaşıp 
bağlandın. 


Her kim, yaratıcının kendisi hakkında eksiklik birakmadığını bildiyse hasetten uzaktır. Her kim kötülüğe pay 
biçmediyse kötülükten uzaktır. 


Kısmet tomarı bir hat üzeredir, insanın konuşması 
hatadır. 


Sahip olduklarını sanırlar, perde açılsa da görseler. 


Doğrudan başkasını söylememek gerek, her doğruyu da söylememek gerek. 


Cebr bağdır, kader ise viran, her ikisi arasında bineğini yavaş sür.” 


Hiç üzgün olmayacak bir dost seç, hiç azledilmeyecek bir sultan seç. 


Âh keşke Abdullah toprak olsaydı da ismi vücut defterinden temizlenseydi. 


Bu iş, ne parayladır ne de büyüklükle; bu iş hizmet 
ve akıllılık iledir. 


Bu iş, hırka ve külah ile değil, gönül ile haberdardır. 


2 Cebr “zorlama” demektir. Kulun elinde olmadan mecburen yaptığı 
şeyler için kullanılır. Kişinin yaptığı iyilikleri Rabb'inden, kötülükleri 
kendinden bilmesi gerekir. Bazı şeyler bizim irademize bağlıdır, bazı 
şeyler değildir. Biz kendimizi sürekli hesaba çekmek ve üste çıkmayarak kulluk görevimizi yerine getirmiş oluruz. 
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Tanıma görmeyle fazlalaşır, zira ancak görme tanimanın değerini bilir. 


Dünyada âriften iz yoktur. Marifetten bir dil gösterir ki 
onda da can yoktur. 


Allah ne de yücedir, bu aydınlıkta bir gün, bir göreni 
ise yok; bu güzellikte bir iş, bir kabul eden ise yok. 


İş, ameli (hizmeti) güzel görmekte değil, ameli kabul 
etmektedir. 


İnkârcının inkârından ârifin ne korkusu olur! Ne deniz köpeğin ağzıyla kirlenir ne de köpek yedi deniz ile 
temizlenir. 


Abdullah gizli bir hazineydi. O hazinenin anahtarı da 
Ebü'l-Hasan Harakani”nin3 (kuddise sırruhü) elindeydi. Hayat suyunun çeşmesine varınca öylesine içtim ki ne ben 
kaldım ne de Harakani (kuddise sırruhül. 


Ey sahip olan kişi! Sahip olduğunu söyleme ve ey sahip olmayan kişi, yalan söyleme; eğer sahipsen satma, 
sahip değilsen coşup da yalan atma. 


İnkâr etme, inkâr etmek kötüdür. Bu işi inkâr eden 
mahrumdur. 


Zulüm her ne kadar artsa da sona erer. Zalim her 
ne kadar zorbacı olsa da sonu gelir. Cömert kişi deniz 
misalidir, cimri ise ark misali; inciyi arkta değil denizde 
ara. 

Eğer ârif cennet ve hüriye bakarsa marifetinin taha- 


reti bozulur ve şayet derviş Allah'tan [celle celâluhü| başkasından bir şey isterse icabet kapısı kapanır. 


3 Ebü'l-Hasan Harakâni (kuddise sirruhü] miladi 1033 yılında vefat etmiş 
bir evliyadır. 
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Allah'ın inayeti yücedir. İşareti iki şeydir: Ya basta ismet ya da sonda tövbe. 


Binlerce korkun da olsa suya ver. İnsanların ayağının 
toprağına su ver. 


Güzel yüzlülüğün güzel iş olmaksızın düzeni yoktur; 
adaletsiz çoktur, saadetin ise sonu yoktur. 


Ayrılık söz konusu olunca ayrılıktan kan kokusu gelir. 


Kalemden çıkan ilimden, ne çıkacağı ortadadır. İlim 
ise Allah'ın kul üzerine yağdırdığıdır. 


Adamın biri yetmiş yıl ilim öğrendi de bir lamba yakamadı. Biri ise ömrü boyunca bir söz işitti her şey ondan 
yandı. 


Mal ve bedeninin üzerine titredikçe gerçekten iki 
arpa tanesine bile değmezsin. 


Âşık saklar, gündüz kör olan sivrisineğin günahı ne? 


Ve “ve sakahum rabbühüm” tamamdır, “şaraben 
tahuren”’ de nedir? Arştan Süreyya'ya kadar hak tecelli 
edince Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem] nerede olur? 


Ne yapması gerektiğini bilen kimseye hiçbir şey yapılmamalı, ne yapması gerektiğini bilmeyen kimseye ise 
her şey yapılmalı. 


Yakini doğru tut, dili suskun. Ne burada kaybolursun 
ne de orada unutulursun. Allah'ın işinde tedbir düşünmek cefadır. Müjdeciye dost olmayı aramak ise hatadır. 


Seni görenin canı süslendi, sana ulaşan ise olgunluga erişti. 


4 “Rab'leri onlara tertemiz içecekler içirir” Kur'ân-ı Kerim'in İnsan 
süresinin 21. âyetine işarettir. 


5 Yeryüzünde her şey Allah'a işaret eder. 
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Onun dostlugu beladir (mesakkattir). Onun belasina 
müptela olana köleyim ben. 


Eğer tâlip isen bu söz senin ışığındır. Ve eğer gözetleyen isen bu söz senin dert ve elemindir. 


Mürşidlik yapmak hocalıktır. Gıybetten haber vermek 
müneccimliktir. Eleştiri yolunda yürümek kötülüktür. 
Selâmet yolunda yürümek iyilerle yoldaşlıktır. Sırları ortaya çıkarmak deliliktir. Hak ile sabretmek mücadeleciliktir. Keramet satıcılık köpekliktir. Keramet satın almak 
eşekliktir. Ağlamak suculuktur. Kendini kendi diliyle yenmek güzelliktir. Doğru davranmak korumacılıktır. Bağış- 
ta bulunmak dostluktur. Cömertliği düşünmek cimriliktir. 
Kanaat tevazudur. İyi huylu olmak yumuşaklıktandır. Niyaz ve teveccüh kerimliktir. Hak'tan gayrisiyle oyalanmak şirktir. Bu söylediklerimizin tamamı sarhoşluğun 
bir işaretidir. Bu işin hakikatine hiç kimse varamadı; bu 
muradın dayanağı, hiç olmaktır. 


Herkesle iyi geçin, kendini kimsenin yerine sayma, 
kendini bulan kişi varlığının idrakine varmıştır. 


Var olduğunu bilirim fakat nasıl olduğunu bilemem. 
Nasıl olduğunu iddia eden kişi İslâm dairesinin dışına 
çıkmış oldu. O'nu kavramak, imkânımızın dışındadır. 


İlâhi! Hiçbir şeye ihtiyacının olmadığının hakkı için hiçbir özür ve bahanesi olmayan kişiye sen merhamet et. 

Bil ki ey aziz! Senin yaşamının ölüme tercih edilmesi 
şu on şeyi yerine getirmenle mümkün olur: 

Birincisi, Hak Sübhânehü ve Teâlâ'ya sıdk ile; ikincisi, halka insaf ile; üçüncüsü, nefse kahr ile; dördüncüsü, büyüklere izzet ile; beşincisi, küçüklere şefkat ile; 
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altincisi, dostlara nasihat ile; yedincisi, düsmanlara mürüvvet ile; sekizincisi, alimlere tevazu ile; dokuzuncusu, 
dervişlere cömertlik ile; onuncusu, cahillere suskunluk 
ile. Bu on özelliği göz önünde bulunduran kimse din ve 
dünyadan fayda alır. 


Dört şeyi bilen kimse dört şeyden kurtulmuş olur: 
Her kim yüce Allah'ın yaratılışta hata yapmadığını bilirse 
gıybetten kurtulur. Her kim kazâ ve kaderde olan şeyin 
kendisine ulaşacağını bilse gam ve kederden kurtulur. 
Yine her kim kısmette meyletmemeyi bilse hasetten 
kurtulur. Ve her kim aslının neden olduğunu bildiyse tekebbürden kurtulur. 


VARIDAT RİSÂLESİ 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar ve yalnızca O'ndan yardım dileriz. 


Âlemlerin Rabb'i ve rızık vericisi olan Allah'a hamd ve 
senâ, yarattıklarının en iyisi olan Muhammed Resülullah'a ve tertemiz ailesine salât ve selâm olsun. 


O halde bil ki, her şeyden önce sâlike vâcip olan ilk 
şey, imamlara ve onların tarikat pirlerine inanmak ve bu 
yolun hikmetlerini bilmektir. Kurtuluşu ancak bu şekilde 
olur: 


İlk önce Allah'ı tanımak gerek. Zira minnetsiz veren 
O'dur; herkes alsa da O verir, O verince de hiç kimse 
alamaz. O'nu göz önünde bulundur ki O da seni göz 
önünde bulundursun. Ömrünü O'na ibadetle geçir. Çünkü senden hesap soracaktır. Ve ilim yolunun rehberi olarak gör. Ömrün sermayesi tevhiddir. Doğru yolun göstericisi haktır. 


22 e DİL Ü CAN 
Peygamberleri diri bil. 
Namaz, oruç, zekat ve hacci unutma. 


Sabirli ol ki amacina ulasasin. Ve güzel inanci sonu 
gelmez bir hazine olarak gör. 


Minneti al ama minnet etme, kendi üzerine minnetsize yol verme; herkesin ekmeğini yeme, ama herkese 
ekmek ver. 


Dilin ucuna asla güvenme. Amacına ulaşmak için 
gönlünü temiz tut. Kişilikten yoksun kimselerle oturma. 
En kötü ayıp olarak çok konuşmayı gör. 


Dervişin akrabalarını hoş karşıla. Öğren ve öğret. İlim 
senden uzakta olsa da talep et. 


Az konuş, az ye, az uyu ve zorluklarda sabrı kuşan. 


Geçmiş olana yazıklanma, ömrü ganimet bil. Sağlıklı 
olmaya şükret. 


Cihad, fenâ ve fakrdan nasibini al. 
Dünyayı görmüş bir sohbet arkadaşı bul. 
İlme maldan daha çok değer ver. 


Sultandan uzak dur ve onun azıcık iltifatını da çok 
gör. 


Bağışlamayı hiçbir şekilde esirgeme. 


Doğru söyle, ayıp arama; yalana benzeyen doğruyu 
da söyleme; önce düşün, sonra söyle. Hiç kimseye sırrını söyleme. 


Belayı sadaka ile kendinden uzaklaştır. Akıllı olanlara 
danış. Güngörmüş yaşlılara saygıda kusur etme. 


6 Cihaddan amaç, nefis ile savaşmaktır (cihâd-ı ekber). 
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Ogrenmekten utanç duyma. Yaptığını göründüğün 
gibi yap. 


Utanç duymayasın diye günah işleme. 
Dünya karını, bilenlerle oturmakta gör. 


Özür dilemek zorunda kalmayasın diye cevabını duyamayacağın şeyi söyleme. 

Kötü arkadaş kötü işten çok daha kötüdür. İyi arkadaş iyi işten çok daha iyidir. İyi arkadaş seni özre getirir, 
iyi iş ise seni kibirli hale getirir. 

Övgüye layık olacağın şekilde yaşa, dua ile titreyeceğin şekilde yaşama. 

Dün gitti ve geri gelmeyecek, yarına güvenmek ise 
doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet 
bil ki ondan da geri kalmayasın. 


Sen beni kötü, kendini iyi gördükçe ne bana kötülük 
ulaşır ne de sana iyilik. 


Şeriatı istersen tabi ol, hakikati istersen Allah”tan [celle 
celaluhül başkasından uzak dur, gerisi ise hepsi boştur. 


Nefis puttur. Hakikati bir kere de sana söylemiş oldum. 


Asıl, gönlünün visalidir, gerisi su ve çamur zahmetidir. 

Dua, erkekler yolunda çatışmadır, Hak, kulun neye 
muhtaç olduğunu bilir. 


İlmi arayan yüce, malı arayan zelildir. 


İlim başa taçtır, cehalet boyna tasma. 


24 e DİL Ü CAN 


Kalemden gelen ilimden ne yükselir? İlim, Hakk'ın 
gönüle döktüğüdür”. 


İtaati bırakma, yaptıysan da değer biçme. 


Müridin pirden, öğrencinin hocadan gösterdiğini duman ateşten, toz rüzgârdan göstermez. 


Güzel bir âlemdir yokluk, her nerede durursan kimse, 
“kimsin” demez. 


İlâhi! Yokluk herkes için musibet, benim içinse bir ganimettir. 


Dosttan gelen bela bir bağıştır, beladan yakınmak ise 
hatadır. 


İlâhi! Zalim değilsin ki “eyvah!” diyeyim; üzerinde bir 
hakkım yok ki “getir” diyeyim. İşi veren sensin, bize ver. 
Bu verdiğini de bizden al. 


İlâhi! Dostlardansam hicabı kaldır; misafirsem misafiri ağırla. 


İlâhi! Senin ektiğine sen su ver, Abdullah'ın ektigine 
de yine sen su ver. 


İlahil Seni tanıdığımı sandım, şimdi o boş hayali suya 
attım. 


İlâhi! Hazırsın, ne arayayım? Görensin, ne söyleyeyim? 


Dervişin suyu kuyuda, ekmeği gaipte, ne hayal var 
başında, ne altın cepte. 


Arayan söylenir, bulan sessiz. 


Dile gelen her şey ziyan getirir. 


7 İlimden kazanç sorgusuz ortaya çıkar; ilim hakkın feyzi olandır. 
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İlâhi! Abdullah’! eritmek istersen onun için bir baska 


cehennem gerek; eğer iltifat etmek istersen onun rahatlaması için bir başka cennet gerek. 


İlahil Günah senin kereminin yanında zebundur, zira 
kerem eski, günah ise şimdidir. 


Aşığa bir bela bir yandan, diğeri ise pusuda bekler, 
sürekli dert ve mihnetle yan yanadır. 


Resmi marifetten, adet haline gelmiş ibadetten, tecrübe edilmiş hikmetten ve hikaye edilmiş hakikatten feryat ederiml 


Sende olan bilmem ki kimde var? 


Kalk da abdest al, çünkü “kamet”! zamanı yakındır, 
tövbe et, çünkü kıyamet zamanı yakındır! 


İlâhi! Temiz olanların istiğfar etmesi gerekirken temiz 
olmayanların ne yapması gerekir? 


“52 CSS tamamdır, “15 ğe Ğ17 8” hangisidir?" 


Gençlikte mestsin, ihtiyarlıkta zayıfsın, o halde Allah'a 
ne zaman ibadet edeceksin? 


Evde birileri var ise tek kelime yeterlidir! 


İlahil Köpek” izin aldığına, taş görmeyi başardığına 
göre,'! ben köpek ve taştan daha düşük olursam bana 
ayıptır. Abdullah'ın ümitsizlikle ne işi olur? 


8 “Kad kameti's-salât”tan namaz anlamında kullanılmıştır. 

9 “Rab'leri onlara tertemiz içecekler içirir” Kur'ân-ı Kerim'in İnsan 
süresinin 21. âyetine işarettir. 

10 Bundan amaç Ashâb-ı Kehf’tir. 


11 Allah'ın üzerine tecelli ettiği Tür dağına işaret edilmektedir (A'râf 
7/143). 


26 e DİL Ü CAN 
Herkes yapar, bunun ve onun boynuna koyar. 
İş bilen iş yapar, iddia edense sakalını ovalar. 


İlahil Her kimi yok etmek istiyorsan bizimle onu çatıştırıyorsun. 


Her şeyi bildiğini biliyorsan pişman ol, bilmediğini biliyorsan müslüman ol." 


Güçlüler, altın ve gümüşle nazlanırlar, dervişler ise 
“nahnu kasemna" dan"? güç alırlar. 


Her yerde lokma atıştırırsın, riyayla ibadet edersin, 
heva ve arzuna uyarak muhabbet beslersin. Ne sevdalı 
adamcağızsınl 


Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste; sahip olmayandan ve istemenden korkandan isteme. 


Biri koştuğu halde kavuşmaz, bir diğeri ise uyuduğu 
halde ona kavuşur. 


Sen, eğer yaratıcıyı tanıyacak olursan yaratılmışların 
kapısına düşmezsin. 


Sen, can ve malın üzerine titrediğin sürece, iki arpa 
tanesi bile etmezsin. 


Dünya ile ilgili ne söyleyeyim? Zira binbir türlü sıkıntıyla elde edilir, büyük bir zahmetle gözetilir ve hasretle 
bırakılır. 


Zincirine bağlı olduğunun kölesisin, geri kalmak istemiyorsan olduğun gibi görün, aksi takdirde yakıştığın 
hal sana gösterilir. 

Dervişlik gizli tutulmalı, açığa çıktı mı delil gerekir. 


12 Zira Cenâb-ı Hakk'a cahilligi nisbet etmek küfürdür. 
13 Zuhruf süresi 32. âyete işarettir. 
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Sahipsen sóyleme, sahip degilsen cosup da yalan 
söyleme! 


Sahip olan saklar, sahip olmayan ise coşar ve satar. 


Dünya kafesinden kurtulduysan bir olanın lutfuna 
bağlandın. 


Dünyayı yaratılmışlara dağıt da diri ol, kimsenin yüreğini incitme de kul ol. 


İlâhi, eğer iş sözle olacaksa söz söyleyenlerin başına 
tacım; eğer amelle ise bir karıncaya muhtacım. 


İlâhi! Eğer hesap sermaye sahipleriyle ise ben dervişim; eğer müflislerle ise ben en öndeyim. 


Bir zerre marifet, iki alemde elde edilenden daha iyidir. 


Yol azığını al, zira yolculuk yakındır. Edebi öğren, 
çünkü sohbet çok nazik bir padişahtır. Pişmanlıktan bir 
çıra yak, zira ilerisi karanlıktır. 


Yaratılmışlara muhtaç olmamayı bir taç yap da başına tak. Kendi sonuna çıra olarak önünde tut! 


Dünyaya tâlip olan sıkıntılıdır, ukbaya tâlip olan işçidir, Mevlâ'ya tâlip olan ise mutlu ve huzurludur. 


Kendinden emin oturma, çünkü helâk olursun; imanlı 
bir şekilde toprağın altına gireceğin zaman emin olursun. 


Renge ve posta bakma, dostun eleştirisine dikkat et. 


Ödünç verilenle nazlanmak kadınların işidir; canın 
gözü ile görmek ise erkeklerin işidir. 


Eğer gireceksen kapı açıktır; girmeyeceksen hiçbir 
şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır [celle celaluhül. 


28 e DIL Ü CAN 


Kusa tane gerek, çocuğa süt; öğrenciye hoca, müri- 
de ise pir gerek. 


İlâhi! Her ne kadar kaşni acıysa da bostandandır, her 
ne kadar kimseye yol yoksa da dosttandır. 


Dost kapıdan çıkarılsa da gönülden çıkarılamaz. 


İlâhil Sen hep istediğini yaparsın, bu biçâre müflisten 
ne istersin? 


İlâhi! Senin dilediğin arzumuzdur, seni anlayıp kavramak ise bileğimizin gücüyle değildir. 


İlâhi! Senden hep iyilik gördüm, kendimdense hep 
kötülük. 


Mührü keseden çıkar da dilin üzerine vur, iyiliği dirhemin üzerinden kaldır da imanın üzerine koy! 


Havada bir sinek kanadı olsan da, su üzerinde bir kuru 
yaprak olsan da bir kimse olmak için bir gönül elde et. 


Her kim istediyse onun gamı yüreğimizden çıktı, biz 
ancak isteyemeyenin gamını çekeriz. 


Secde izi bulunmayan bir alından kelek bir kavun 
daha iyidir, bağış ve cömertlik izi bulunmayan bir elden 
kepçe daha iyidir. 


Hakk'ın huzurunda bulunmaya hazırsan haykır, 
Hak'tan uzak isen senin gibi on tanesi bir arpa tanesi 
değerindedir. 


Marifeti açığa çıkarmak deliliktir, doğru davranmak 
dürüstlük. Bu sözler, Abdullah-ı Ensâri'nindir (kuddise 


sırruhül. 


Hayatın, ölüme şu on iki hasleti gözettiğin sürece tercih edilir: Birincisi, sadakatle Hakk”a uymaktır, ikincisi, 
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halka insafla davranmaktır; üçüncüsü nefse karşı acımasız olmaktır; dördüncüsü, büyüklere karşı saygılı olmaktir; beşincisi, küçüklere şefkatle yaklaşmaktır; altıncısı, 
dostlara nasihatle yaklaşmaktır; yedincisi, düşmanlara 
karşı yumuşaklık göstermektir; sekizincisi, dervişlere 
insanla yakın durmaktır; dokuzuncusu, cahillere karşı 
susmaktır; onuncusu, âlimlere tevazu göstermektir; on 
birincisi, icat sahiplerine karşı ağırbaşlı davranmaktır; 
on ikincisi, akıllılara işaretle konuşmaktır. 


Dervişlik, elenmiş ve üzerine su dökülmüş topraktır, 
ne topuğa ondan bir toz bulaşır ne de ayağa bir acı verir. 


İlâhi! Varlıktan mı inleyeyim, yokluktan mı? Varlıktan 
muhaldir, yokluktansa beyhude. 


Şeriat, sorumluluktur; hakikat ise bensizliktir. 


İnsanların alınlarında gizli olanı ara. Zira bu, her iki 
cihandan da daha iyidir. 


İlâhi! Şayet bir kez olsun bana, “kulum” dersen, gülüşüm arşı geçer gider. 

İlâhi! Seninle olduğumda taç sahiplerindenim, taç 
başımdadır; sensiz olduğumda ise toprak başıma. 


Ey geç öfkelenip tez barışan! Nihayet beni ümitsizlik 
içinde bırakmadın. 


İlâhi! “Yuhibbühüm” tamamdır, “yuhibbünehü” hangileridir?* 
İlâhi! Bu dostlarına gösterdiğin üstünlük ne büyük- 


tür? Her kim onları tanıdıysa seni buldu, her kim seni 
bulduysa onları tanıdı. 


14 “Allah öyle bir grup ortaya çıkaracak ki, Allah onları sevdiği gibi onlar 
da O'nu severler.” Mâide süresi 54. âyete işarettir. 
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Cennet gülleri âriflerin ayağında dikendir, seni arayanın cennetle ne işi olur? 


İlâhi! Söğüt ağacı gibi titrerim, sakın bir şeye değmemiş olayım. 


İlâhi! Cennet ve hüriyle ne oyalanayim? Bana bir nazar et de her bir nazardan bir cennet yapayım. 


Ey kişi! Kendini bütün âlemden daha küçük gör, halkı kendi hayrınla ümitlendir. Cömertliği, vadinin yerine 
getirilmesi olarak bil, afiyet ve sağlığı bağış say. Hakaret gözüyle hiç kimseye bakma. Sakın dünyaya tapan 
olma, çünkü Allah'ın düşmanına tapmış olursun. Ahiret 
azığını topla. İtaatte hırslı ol, fakat ona güvenme. Dilini 
küfre alıştırma, konuşurken sevap işlemeyi düşün. Özgür olanı iyilikle kendine köle edin. Hiç kimseyi aşırı derecede övme. Alınmayan şeyi satma. Bağışlanman için 
bağışla. Yapmadığını yapmış görünme. 


Günahtan söz etme. Allah'ın verdiğinden ye, yedir ve 
Allah'ın bir bağışı olarak gör. 


Sözü, mal toplamak için darmadağın etme. Yolculuk 
esnasında huyunu evdekinden daha güzel yap. 


Düşman, her ne kadar aşağılık ise de ondan asla güvende olma. Dost görünen düşmandan kork, sakın. Keseye yeni sahip olandan borç alma. Tanımadığınla yolculuk etme. Emaneti koru. Laf taşıyan, arabozucuya yol 
verme. İnsanların sana olan inancını fesada uğratma. 
Önemli işlerde zayıf himmetli olma. Basit kişilik sahibi 
kimselerin sohbetinden uzak dur, sakın. Gamı, kederi 
öyle birine söyle ki senden daha az güçlü olsun. Gammaz olana vefa gözüyle bakma. Sırrını kadına söyleme. 
Tecrübesize iş yaptırma. Dostları onların ayıplarından 
haberdar et. 
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Birinin evine girdiğinde gözünü koru, sakın. Herkesi 
muameleyle dene ve ondan sonra dostluk kur. İyi ismin 
en iyisini tanı. Inkari hilelerin esası bil. Devlet büyükleriyle tartışmaya girme. 


Şeriatı vücut, tarikatı gönül, hakikati ise can say. 


Dünyayı fethetmede cömertlik, barış ve yumuşak 
huylulukla silahlan. 


Amacına ulaşman için gönlünü temiz tut. Ayıp ve kusurunu gören ol. Düşmana asla danışma. 


Diri ve ölünün ziyaretine git. Rahatı sıkıntıdan iste. 
Yalnızlığı sev. Malı düşman bil. 


Diri duracağın işte çalış. Tembelleşmeyesin diye elini daima hareketli tut. Kafir olmayasın diye rizki hep 
Allah”tan bil. 


Cömert olan, derya gibidir, cimri ise su arkı gibi, inciyi 
su arkında değil deryada ara. 


Nakledilir ki Herat valisi, şeyhe, “Bana bir nasihat et 
ya da nasihat edecek birini gönder” der. Bunun üzerine 
şeyh şöyle buyurur: “Dünyayı talep eden sana nasihat 
etmez, ahireti talep eden seninle sohbete oturmaz. Senin evinin kapısına gelen sana nasihat edemez, sana 
nasihat edebilecek olan da evinin kapısına gelmez.” 


Allah'ın yardımı ve güzelliğe doyuran inayetiyle 
Risale-i Varidat burada bitti. Vesselam. 


RİSÂLE-i İLÂHİNÂME 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


Âlemlerin Rabb'i ve rızık vericisi olan Allah'a hamd 
ve senâ, O'nun yarattıklarının en iyisi olan Muhammed 
Resülullah'a ve onun tertemiz ailesine salât ve selâm 
olsun. 


Ey bağış sahibi Kerim! Ey hataları örten Hakim! Ey 
halkın idrakinden uzak olan Samed! Ey zat ve sıfatta eşsiz olan Ahad! Ey yol gösterici olan Hâlik! Ey ilâhlığa layık olan Kâdir, canlarımıza sefandan ver, gönüllerimize, 
gözlerimize ışığını ver, bize en iyi olan neyse ondan ver, 
bizi küçüğe büyüğe bırakma. 


İlâhi! Abdullah ömrünü tüketti de bir özür dilemedi. 


İlâhi! Özrümüzü kabul et, kusurlarımızı görmezden 
gel. 
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Adi ruhlara rahatlik veren, buyrugu fetihlerin anahtari 
olan, selâmı sabah vaktinde müminlere Sabúh!5 olan, 


zikri yaralı yüreklerin merhemi olan, şefkat ve merhameti belada olanlara Nuh'un gemisi olan Allah'ın adıyla. 


Ey civanmert! Bu yolda adam ol, adamlıkta da eşsiz 
ol, gönülle dert dolu ol. 


İlâhi! Çağırdın geciktirdim, buyurdun kusur ettim. 


İlahil Ömrümü rüzgâra savurup berbat ettim, kendi 
vücuduma haksızlık ettim. 


İlâhi! İşimi yoluna koy da amelimle bana davranma. 
Kurtuldum dediğim her anda elime başka bir iş verdin. 


İlahil Önümde tehlike var, arkamdan ise yol yok. 
Elimden tut, zira fazlından başka sığınağım yok. 


Ey varlığım ve yokluğum senin için bir olan, gamdan, 
kederden beni huzura ve mutluluğa erdir. 


İlahil Müflis olduğumu ve hiç olduğumu kabul ettim, 
ey her şeyden daha mukaddes olan eşsiz Allahıml Bir 
müflisin feryadına yetişirsen ne olur? 


İlahil Sana söylemezsem incinirim, söyleyince de rahatlıyorum. 


İlahil Kötülüğümden korkarım, beni güzelliğinle affet. 
İblis, semada zındık oldu, Ebü Bekir, Sıddik oldu. 


Günahta yiğitlik gösterme, zira umulur ki hak Sabür”dur, kendi kendine gururlanma çünkü umulur ki Allah gafürdur. 


Uyan, zira zaman geçiyor, yaptıklarının boşa gitmemesi gerek. 
15 Sabah vakti içilen şarap. 
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İlâhi! Gönüllerimize kendi muhabbet tohumundan 
gayrisini ekme, ten ve canlarımıza lutuf ve merhametinden gayrisini nakşetme, tarlalarımıza rahmet yağmurundan gayrisini yağdırma. 


Ey padişah! Kaçmıştık, sen çağırdın; korkar idik, “lâ 
taknatu”'® sofrasına sen oturttun. 


İlâhi! Başımız utancımızdan döner, yüreğimiz hasretten acı çeker. Yüzümüz günah utancından sararmış. 


İlâhi! Her ne kadar dostluk göstermediysek de düşmanlık da yapmadık; her ne kadar günahta ısrar ettiysek 
de senin yüce zatının birliğinde de karar kıldık. 


İlâhi! Başımızda senin sarhoşluğun var, gönülde senin ısrarını taşırız; dilimizde sana istiğfar ederiz. 


İlâhi! Ağzımızdan bir söz çıkıyorsa senin övgündür; 
bir şey arıyorsak aradığımız senin rızandır. 


İlâhi! Bizim için düzenlediğini satın aldık, iki cihandan 
senin muhabbetini seçtik, bela elbisesini parçaladık, 
afiyet perdesini üzerimize diktik. 


İlahil Lutfunla elimizden tut, cömertlikte ayaklarımızı sabit kıl; gönül, keremine yakın olmak, ruh, bekleyiş 
içinde, önümüzde ise örtüler çok; önümüzdeki örtüleri 
kaldır, bizi bize bırakma, yâ Rahim (ey merhamet sahibi), yâ Gaffar (ey bağışlayan), ya Halim (ey iyi davranan), 
ya Settar (ey ayıpları örten). 


İlahil Senin yolunda canımızı verecek bir yürek ver, 
öte cihanın işlerini yapacak bir can ver. 


16 Necm süresi 39. âyete işarettir: “De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden 
kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları 
bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” 
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ilahi! Dünyayla iliskimizi kesecek takva ver, ahirette 
faydalanacak bir ruh ver, üzerimize hirs ve arzu kapisi 
bir daha açilmayacak bir yakin ver, hirs serçemizin kartala dönüşmeyeceği bir kanaat ver. 


İlâhil Yoldan sapmayacak bir ilim ver, elimizden tut, 
zira tutunacak dalımız yok. Kabul et, kaçacak halimiz 
yok. 


İlâhi! Kötü ettik, sen bağışla; incittik, şefkat et. 


İlâhi! “Ne yapmışsın?” deme, başıboş kalırız. “Ne getirdin?” deme, rüsva oluruz. 


İlâhi! Başarı bağışla, bunda sabit kalalım; ukbâyı (ahireti) ver dünyadan uzak kalalım; gözet, perişan olmayalim; doğru yolda tut, sarhoş ve şaşkın olmayalım. 


İlâhi! Öğret, dinin sırrına erelim; aydınlat üzerimizi, 
karanlıkta sapmayalım; telkin et, şeriat edebini bilelim; 
başarı ver, tamahkârlıkta kalmayalım; başkalarının bilemeyeceği derecede sıvazla bizi, başkalarının yapamayacağı kadar yanında tut bizi; herkesi kendine kulluk ettir, herkesi kendinle tanıştır; herkesi şeytanın hilesinden 
koru, herkesi nefsin kininden haberdar kıl. 


İlâhi! İtaati artıracak gönül ver, cennete yol gösterecek 
itaat ver; içinde hevâ ateşi olmayacak ilim ver, içinde riya 
suyu olmayacak bir amel ver; senin rubübiyyetinin izzetini görecek bir göz ver, senin ubüdiyyetinin gölgesinde 
duracak bir gönül ver; sana kulluk küpesini takacak bir 
nefis ver, hikmet zehrini zevkle içecek bir ruh ver. 


İlahil Sen şifa ver, zira bu ilaçlardan şifa gelmez; sen 
önümüzü aç, çünkü bu sönüklerden iş çıkmaz. 


İlâhi! Islah ile süsle bizi, çok yoksunuz; toparla bizi, 
çok perişanız. 
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İlâhil Perişan bir zâhirimiz var, uykulu bir bâtınımız var; 
ateş dolu bir göğsümüz var, yaş dolu bir gözümüz var; 
kâh gönül ateşinde yanarız, kâh göz yaşında boğuluruz. 


İlâhi! Senin dostlarınla aynı yolda değilsek senin 
dergâhındaki Ashâb-ı Kehf'in köpeği değil miyiz? 

Can ile diri olan yaşamaktan mahrumdur, canı cânana 
veren Hayyi Kayyüm'un” dirisidir. 

Bu işin yolunu biliyorsan kalk ve yola koyul. 

Başımı dizime koyup üzüldüğümde binlerce ağıt yakıcı bana yetmez, seni düşündüğümde ise benim neşemi binlerce çalgıcı karşılayamaz. 


Haram lokma, nam ve şöhrete razı olmak, Allah bilir 
ki tam bir matemdir. 


Seni O'nunla meşgul edecek bela, seni O'nunla meşgul olmaktan alıkoyacak bir bağıştan iyidir. 


Bütün zevk ve sefalar zevksizliktedir, bütün güçlülük 
ve kuvvetlilikler dervişliktedir. 

Güzel yaşamın hangisi olduğunu bilir misin? Daima 
isimsiz ve ünsüz olan ve Hak'tan gönlüne bir mesaj 
olandır, dilinde ve gönlünde sürekli Hakk'ın zikri olandır, 
dünya ona zindan olandır, ahiret ona düzen olandır, her 
ikisinden de Mevlâ ona yeterli olandır. 


Beklemek için takat gerek, o da bizde yok, sabır için 
feragat gerek, o da bizde yok. 


Padişahtan başkasına kulluk etmek kula haramdır; 
sen O'na kul ol, bütün âlem sana köledir. 


Zamanın cevr ve cefasından ölmüş birini gördün mü? 
Ben oyum; suyun ortasında bir susuz gördün mü? Ben 
oyum. 

17 Allah'ta yok olmuş, Allah ile ebedi diri. 
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O'nun yüceliği ve şefkati üzerine kurulmamış her dag 
çöldür; O'nun lutuf deryasından olmayan her su kandır. 


Ebü Ma'şer-i Belhi (rahmetullahi aleyh] şöyle der: Bana 
altı şey vâciptir: İkisi dilde, ikisi tende, ikisi de gönüldedir. Dilde olan, Allah'ın zikri ve güzel söz; tende olan, 
Allah'a itaat ve halka vermiş olduğu sıkıntıyı yok edip 
gidermek; gönülde olan ise Hakk'ın emrini yüceltmek ve 
halka şefkat etmek. 


İlâhi! Her şeyden daha güçlüsün ve hiçbir şeye benzemezsin, her kim sen şöylesin böylesin derse sen bunun şunun yaratıcısısın. 


İlâhi! Beni zayıf kabul ettin, öyleyim. Yaptığım her şey 
bundan ileri gelir. 


Allah'a bir niyazın varsa yaşlıları incitme; bir murdar 
için zühd savurursun; o halde sen kimsin? Onu söyle 
bari.'8 


İnkâr etme, zira inkâr kötüdür; inkâr eden bu devletten mahrumdur. 


Başını eğ ki her kapıya çarpmayasın; himmetini üstün tut ki her cimriye bulaşmayasın; güzel huylu ol ki her 
gönülle uyuşasın. 


Sana bu sözleri o söyler, ben tercümanım; kahır oku- 
nu canına o atar, ben yayım. 


Canımız bu iş uğruna gidecekse yaraşır, zira bu iş 
canımıza can katar. 


İlâhi! Eğer istersen, hep istediğini yaparız; çünkü sen, 
hep istediğini yaparsın, o halde bu biçâre müflisten ne 
istersin? 


18 Zâhidlik sadece dünyayı terketmekle olmaz. Kalp hastalıkları da terkedilmelidir. 


RİSALE-i İLAHİNAME ə 39 
Dosta yakışan, öfke sırasında seni bağışlamasıdır. 


Eğer gireceksen kapı açıktır, girmeyeceksen Hakk”ın 
ihtiyacı yoktur. 


Muhabbet kapıyı vurdu, mihnet seslendi, elimi aşka 
vurdum, her ne olacaksa olsun! 


Senin takdir ettiğini uzaklaştırmaya gücüm yok, kendi kusurumun özrünü dile getiremem. 


Geç kalırsan gecenin kaçkınısın, firari olursun, işin 
çıkarsa asi olursun. 


Üzerinizde kusur varken başkasını eleştirmeyin, itaat 
gereği yapılmadan keramet iddiasında bulunmayın. 


Görmekle tanınmış olunmaz, görmek tanıdığın miktarıncadır. 


Eğer bekayı istiyorsan fenadadır, eğer baki olanı istiyorsan Allah'tır. 


Kendi benliğinden kurtuldun mu Allah”a bağlanmış 
olursun. 


Çok özür dilemek mürüvvetsizliktir. Özrü kabul etmemek ise fütüvvetsizliktir. 


İlâhi! Bu işi sen başlatmamış olsaydın sana layık olan 
yüceliği nasıl zikredebilirdim? Eğer sen bu olayı istemeseydin İmran”ın oğlu (Hz. Musa), “Allahım, seni görmek 
istiyorum, bana kendini göster”? isteğinde bulunabilir 
miydi? 


Yüce Allah'ın hizmetkârı Hâce Abdullah-ı Ensâri'nin 
(kuddise sırruhüj İlâhinâme'si burada bitti. 


19 A'râf 7/143. 


RİSÂLE-i KALENDERNAME 


Zemin ve zamanın yaratıcısı olan, boğazı açan ve dili 
konuşturan Allah'a hamd ve senâlar olsun. 


Bu satırların yazarı, gönlü yağmaya vermiş, pazarın 
fakir yaşlısı Abdullah-ı Ensâri (kuddise sırruhül şöyle der: 
Öğrenimimin başlarında, ayrıntılı deliller arardım. Bir gün 
binlerce vesveseyle medresede oturmuştum. Kapıdan, 
kanaat mülküne padişah, keçeden yapılmış bir külah 
giymiş, Hakk'ın aşk şarabını içmiş, nur yüzlü, al yanaklı 
bir kalender girdi. Selâmdan sonra söze başladı: 


Fazilet ilimlerinin tâliplileri, makbul olmayan sözlerin 
satıcıları, zat ve sıfattan söz ettikleri halde kendileri ona 
iltifat etmemişlerdir. 


Kalender dedi: Ey velâ çamuruna batmışlar, ey kil ü 
kâle (dedikoduya) batmış olanlar! Sizler süfileri kötülersiniz, avama lânet edersiniz; bu övülme iddiası da neyin 
nesi? İddia değil, laf; bu irşad ve sesinizi yükseltmek de 
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ne? “Aranizda hidayete ermis bir adam yok mu?” Ey 
makamlara konanlar, mesken edinmek için dua edenler, 
içleriniz bir cennet bahçesi olsun diye tahsilde düşünceye dalanlar, baştan ayağa dikensiz gül olasınız diye 
yaşlıları hor görmeyin; her kim yaşlıları hor görürse tez 
zamanda ateşe odun olur; tıpkı kabak fidesi gibi, gençlik zamanında birkaç gün kendini gösterir, kolayca bir 
müddet eski dala ve yüz yıllık ağaca çıkar, kendini dünyadakilere gösterir ve, “Bu basit karargâhta, cemalimi 
toprak örtüsünden çıkarmış ve müsabakaların ödüllerini 
almış olan benim.” Ağaç şöyle karşılık verir: “Ey kendi 
gururuyla kendini gösteren, edepsizlik ediyorsun, kendine gel. Öyle ol, tâ ki ilâhi fermanla temmuz ayında 
soğuk rüzgâr essin, kendini düşmüş, beni de dimdik 
ayakta göresin; kötüleyenler sana karşı dillerini açsınlar.” Bu, genel bir sözdür, ancak ondaki sırları işitmek 
lazım; ey genç! Eğer bir vakarın varsa yaşlıları hor görüp 
ayıplama; çünkü gençlik hep ayıp ve uzaklıktır, yaşlılık 
ise Allah'tan bir nurdur. 


Ey karılar gibi başına bağlar bağlayan 

İlim, hilim, hikmet ve alınlardaki sırlardan 

Ümit ekip recâ ekmeği bu zamanda 

Varlığın tıpkı bulutlar gibi sulamış 

Tutalım ki gençlik zamanında faziletin çokluğundan 
Arabaların yükü kadar derlemelerin var 

Düşmüş yaşlıya hakaretle bakma 

Bilirsin ki hazinelerin yeri harabelerdir. 

Ey Ensâri! Nice gençler gördük ki 

Fenâ taşı sürahilerini darmadağın etmiş. 
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Kitapları bıraktım ve o kalenderin sözleriyle ilgilendim. 
Her diyarda var olan eleştiri, ayıp, kusur ve şaşkınlıklar 
güzel göründü, hepsini bizim için ortaya serdi. Nihayet 
hepimiz onun eteğine sarıldık, onun kucağına sığınmak 
için yol aradık; dua diledik: “Gerçekten insan için çalıştığından başkası yoktur.” O kalender, güneş gibi yola 
çıktı, Abdullah ise onun peşinden koştu. Zincir dağına 
ulaştı, ansızın gözü üzerime düştü. Başımı ayağına koydum ve gözlerimden bir çeşme açtım. Büyük bir inleyiş 
ve uzun bir ağlayıştan sonra dedim: “Ey insanlar içinde 
güzel yaratılışlı hazine! Divane akıllı olsun, kelebek ateşe 
atlasın diye bana furkandan bir öğüt ver.” 


Kalender dedi: Ey Abdullah! Din yolu engebeli bir 
yoldur, “Onlar 'Ciddi mi söylüyorsun, söylediğin gerçek 
midir, yoksa bizimle dalga mı geçiyorsun?’ dediler.”! 
Evet, her amelde ısrar iyidir. “Kılıç, vurucu değildir”; 
“Onların kalplerinde hastalık vardır, Allah da bu hastalıklarını artırmıştır.” Boş yere fazilete aldanma, “Zaten 
şeytan, insanı ayarttıktan sonra yüzüstü bırakır.” Ve 
eğer kâfirlerden olmazsan, “Sırtına kitap yüklü eşeğin 
durumu gibidir.” Hayattayken dönüş günün hazırlığını yapmaz isen kıyamette eli boş olursun. Sakın ödünç 
hayata bağlanmayasın, zira dünya, yokluk metaıdır, terkedilmiş sermayedir. Eğer gönlü kırık yüzün varsa, ilmi 
din için arıyorsan ey evlat dünyadan vazgeç ve onun 
sevgisini gönülden çıkar at. Çünkü onun dirhemlerinden 
kurtuluşa eremezsin ve son, en iyi derecedir. 


20 Necm 53/39. 
21 Enbiyâ 21/55. 
22 Bakara 2/10. 
23 Furkan 25/29. 
24 Cum'a 62/5. 
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Siir 
Ey gönül, benim işlerime de bir göz at 
Zira senin yolunda tehlikeler görüyorum. 
Gözünü gaflet uykusundan aç, uyan da 
Senin zekâ kulağına haberler anlatayım. 
Mezarlık halkına bir bak 
Bir kaza okundan bütün siperler düşmüş 
Birçok padişahı yere serdiler 
Dünyada onlardan nice eser kalmış geriye 
Günahlar, yok olmanın zehiridir 
Senin nefis damağına kendini şeker gibi göstermiş 
Bu fâni dünya bir güzergâhtır 
Akıllı insan geçici yollarda yürümez. 
Önde ölüm olunca ey Pir-i Ensâr 
Yolculuklarda cihanı seyreyle. 


Yiğitlik kalesine varıp tecrübeyle dert sahibi olasın 
diye yiğitlik adımını at, delilik bağından ayrıl ve gizli sırrı 
anla, dünya etrafını tavaf et; tâ ki böylece çölleri, mezarları, minberleri ve türbeleri görmekle yüzün sararsın, 
dünya gözünde soğusun. Zira dünya, çocukların oyun 
yeridir. Âdeti, muradı işten ve makamdan kapsın diye 
kendini sürekli süslemektir. 


Dünya, terk sarayıdır, insan ölüm içindir; kapkaranlık 
bir kuyu, ipince bir yoldur; iman meşalesini söndürenlere ve zulümler yükünü omuzlayanlara yazıklar olsun! 


Şiir 
Eğer karanlıktaysan işte sana lamban 
Bugünün hesabını yap, yarına ne hacet? 
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Şimdi haktan feragat edersin 

Mezara girince ihtiyacını görürsün. 

Fildişi bir tahtın da olsa aşağılıkla 

Tabut tahtasının köşesinde uyursun 

Bir süre perhiz etmeye ihtiyacın var 

Zira mizacın isyandan dolayı bozuldu. 

Tövbe yardımıyla fesat pazarını bozguna uğrat 
Zira yarın olunca yüceldiğini görürsün. 

Fısk ve riyakârlık sıkıntısından ey Pir-i Ensâr 
İlacın Allah'ın fazileti midir yoksa 


Lutuf ve kerem kapılarını aç, sana bu kadar ilgi duyulduğu halde neden değerini bilmez, kendi amel mektubunu okumazsın? Kendini, hangi cinsten olduğunu tanımıyor musun? Dergâhtan kovulan mısın yoksa huzura 
kabul edilen misin? Bütün vücudunla nur musun yoksa 
bu manadan uzak mısın? Mâbudun makbulü mü yoksa 
altın biriktiren acemi misin? Rahmân'ın kulu musun yoksa zan hocası mısın? Yoksa ârifler GERE (qn “o 
“0534 ə 175 grubundan mısın yoksa “ó AX sevək 3° 
fırkasından mısın? Hakikatten büyük hoca mısın .. 
“Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan bile daha 
sapık yoldadırlar” ?? güruhundan mısın? İhlas kazananı mı 
yoksa iflas paçavrası mısın? Ördüğün iflas kesesi sevinçten bir ıtır mı yoksa verdiğin her nefeste gurur havuzundan kötü bir koku mudur? Ebü”l-Beşer zürriyetinden isen 


25 Zümer 39/61. “Allah, sakınanları, başarılarından ötürü kurtarır. Onlara 
hiçbir kötülük gelmez, onlar üzülmezler” âyetindeki “onlar üzülmezler” kısmına işarettir. 

26 Bakara 2/15. “Aslında onlarla alay eden ve kendilerini azgınlıkları içinde debelenmeye bırakan Allah'tır.” 


27 Furkan 25/44; A'râf 7/179. 
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veya mahşer gününde şefaat edilen ümmetten isen teslim 
başını koy ve insaflı ol. İnsansın da harabata gitmek de ne, 
mümin ve hurafe söylemek! İman ve riyakârlık! İslâm ve 
faiz yiyicilik! Karanlığı arayan nur yüzlü, töhmette bulunmak ve gıybet etmek! Ne güzel ışıksız lamba! Ne güzel yalan iddia! Yanlışlar üzerine ninniler! “Böylece sizi orta yolu 
benimseyen bir ümmet yaptık”?! insanlığına şeref nuru verilmiş, insan olma lakabını sana vermişler; bu ne kolay iştir 
ne de hafif yüktür. Hırslı miden doymak nedir bilmez, nefsine savaş açan yiğit değildir. İçin virane, gönlün devhane; 
elin ayağın nefsaniyetler, davranış ve görüşün şeytanlık; 
tüm çaban kabahat, çalışman rezalet; yaptıkların hep yanlis, sarayların hep sakat; sır ve açık olanda âsi, zebâniler 
korkusundan uzak; geçmişlerin şerefini havaya savurmuş, 
Hakk'ın zikrini zihninden atmış. 


Şiir 

Ey iktibas elbisesini omzundan atmış, 

Ey hayvan ve tane uğruna din ve gönlü kaybetmiş, 

Gönül sevdası ateşinden emel hırsı ateşine düşmüş, 

Altın ve gümüş elde etmek için altın ve gümüş gibi 

erimiş, 

Çok cahillikten bir adım olsun Hakk'ın yoluna atmamış, 

Çok zulümler? işlemekten şer şehrine dörtnala at 
sürmüş, 

O şekilde ölürsen çok utançlıklar görürsün, 

Nimetlere şükretmemiş, kendi değerini bilmemiş, 

Her seher gaflet uykusunda olup da hamdetmeyen, 

O adama yüce Allah'tan yazıklar olsun, 


28 Bakara 2/143. 


29 Ahzâb 33/72'de geçen, “Doğrusu o çok zalim, çok cahildir” âyetine 
işarettir. 
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Ecel ile satranç oynarsın ey Ensâri, 
Aniden mat olmayı görürsün de o seni altetmis. 


Hakk'ı zikretmeyi aklından çıkarmışsın, bir an olsun 
Hak ile ilgilenmemişsin; şimdi bu çirkin davranışlarla 
cenneti istemek! Bu mudur insanlık? Git, git ey hamiyetsiz! 


Şiir 

Yeter artık adaletsiz nefisçiğin bize galip geldiği! 
Şeddâd'ımız olsun diye şeytanla beraber oturdu 
Gönül yaprağına kendi gizleme ruhsatını giyer 
Hakkı yüceltme fırsatını zihnimizden çıkarır. 

Bizim güzel işli kızlarımız yok 

Ancak Hakk'ın lutuf ve kabulü belki damadımız olur. 
Günah, tebah ve simsiyah isyan belgeleriyle doluyuz 
Ama Kur'an rehberimiz, O'nun zikri de virdimizdir. 
Biz “la ilahe illallah” nuru ve zikriyle yürürüz 

Bu yoldan geri kalırsak, ey Pir-i Ensâri, ne gam? 
İşlerinin gamını çeken, dünyayı bize cennet kıldı. 


Çalış, çabala ve muamelelerde koş koşuştur ki kabir- 
de senin nur dolu lamban olsun, kıyamette elinden tutsun; yok böyle olmazsa tam bir hasret, daimi bir sıkıntı 
ve âni bela ile karşı karşıya kalırsın. 


Allah'ın yardımı ve güzel bir şekilde başarıya ulaştırmasıyla Kalendernâme risâlesi burada sona erdi. 


RİSÂLE-i PERDE-i HİCÂB 
(MAKÜLÂT)* 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 


Âlemlerin Rabb'i ve rızık vericisi olan Allah'a hamd ve 
senâ, yarattıklarının en iyisi olan Muhammed Resülullah'a ve tertemiz ailesine salât ve selâm olsun. 


Bu satırlar, kıdvetü'I-muhakkikin,3! zübdetü”l-arifin,5” 
yüce Allah hazretlerinin makbulü Hace Abdullah-ı 
Ensâri'nin (rahmetullahi aleyh) sözlerinden bir özettir. 


Bil ki yüce Allah, bu dünyayı sırların mahalli kılmış ve 
her sırrın emanetini yazıya geçirmiştir. Ondan sonra tarikatın piri kim, şeriat ehli kim, görmemiş pir (yaşlı) kim, 
tecrübeli çocuk kim olduğu riyâzetle anlaşılsın diye bazıları mevâlidden“ unsurlar** üzerine, bazıları da a'raz-ı 


30 Makülât: Kavramlar. 

31 Kıdvetü”l-muhakkikin: Hakikat ehlinin önderi, rehberi. 

32 Zübdetü”l-ârifin: Âriflerin özü. 

33 Mevâlid (mevâlid-i selâse): Hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar. 
34 Unsurlar (dört unsur): Su, hava, toprak ve ateş. 
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mütearrızdan” cevherler üzerine hicap perdeleri seçti 
ve perdeler astı. 


Daha sonra insanlık bâtınında marifet çırasını yaktı, 
hallerin sırlarının ve içeriğinin ilimlerini öğretti. Hidayet 
ehli olanlar, her olanı gördüler, yola düşen her hicabı kestiler. Dolayısıyla hevâyı (nefis arzusunu) riyâzetle 
uzaklaştırdıkları ve nefsi mücâhede ile yok ettikleri için 
perdelerin içinde her neyi istedilerse buldular. Fakat 
dalâlet ehlinden olanlar -öyle değillerdi ama öyle göründüler- hamamın resmine âşık olup aldandılar da her şadırvanın başına kemend attılar.*9 Baktiginda ne tarikat- 
tan bir eser ne de hakikatten bir haber ne cefa fiilinden 
bir pişmanlık ne de vefa yolunda bir adım; her biri kendi 
vücudunun galebesiyle mağlup olmuş, Hakk'ın dininden 
mahcup olmuş. Allah'ın öfkesinden Allah'a sığınırız. 


İlâhi! Abdullah’! üç âfetten koru: Şeytani vesveselerden, nefsani hilelerden ve cahillik gururundan. 


İlâhi! Senin işlerinde canımızı verecek bir gönül ver, 
öte âlemin işlerini yapacak bir can ver, dünyayla ilişkimizi kesecek bir takva ver, dinden faydalanacak bir huzur 
ver, üzerimize hırs ve arzu kapısı bir daha açılmayacak 
bir yakin ver, hırsımızın serçesinin kartala dönüşmeyeceği bir kanaat ver. 


İlahil Yoldan sapmayacak bir ilim ver, kuyuya düşmeyecek bir görüş ver; elimizden tut, tutunacak dalımız 
yok. Kabul et, kaçacak halimiz yok. 


İlahi! Kötü ettik, sen bağışla; incittik, şefkat et; itaat 
arama, zira yüzümüz yok. Heybetten söz etme, çünkü 


35 A'raz-ı mütearrız: Diğer elementler. 
36 Canavarın perdedeki aksine ok attılar. 
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ona gücümüz yok; bir basari ver, dinde saglam olalim; 
ahireti ver, dünyadan uzak kalalim; gózet, perisan olmayalim; dogru yolda tut, perisan, saskin ve sarhos olmayalım; öğret, şeriatını bilelim; aydınlat üzerimizi, karanlikta kalmayalım; bir kapı aç, geçelim; sen yap, baskaları bilmesin; yanında tut bizi; herkese kendinden kurtuluş 
bağışla, herkesi kendinle tanıştır; herkesi şeytanın hilesinden koru, herkesi nefsin fitnesinden haberdar kıl. 


İlâhi! İşlerimi yoluna koy, yaptıklarıma bakma; itaatimi artıracak gönül ver, cennete yol gösterecek itaat ver; 
içinde hevâ ateşi olmayacak ilim ver, içinde riya suyu 
olmayacak bir amel ver; senin rubübiyyetinin izzetini 
görecek bir göz ver, senin ubüdiyyetinin gölgesinde duracak bir gönül ver; sana kulluk küpesini takacak bir nefis ver, hikmet zehirini zevkle içecek bir ruh ver. Sen şifa 
ver, zira bu sakatlardan şifa gelmez; sen önümüzü aç, 
çünkü bu usanmışlardan iş çıkmaz; ıslah ile süsle bizi, 
çok yoksunuz; toparla bizi, çok perişanız. 


İlâhi! Perişan bir zâhirimiz var, uykulu bir batinimiz 
var; ateş dolu bir göğsümüz var, yaş dolu bir gözümüz 
var; kâh gönül ateşinde yanarız, kâh göz yaşında boguluruz. “Hepinizin dönüşü O'nadır.” % ve “Dönüş yalnız 
O'nadır.” “8 


Hak Teâlâ, dünyayı yarattı, bir kavmin üzerine süsledi 
ve “Bu, bela (imtihan) yeridir” dedi; ahireti yarattı, bir 
kavmin üzerine süsledi ve; “Bu, bağışın işaretidir” dedi. 

Birinin himmeti cennet üzere, birinin himmeti dost 
(Allah) üzere seçmiş, himmeti hep O olana ben fedayım. 


37 Yunus 10/4. 
38 Ra'd 13/36. 
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Her kimin kusu canda rahata erdiyse O’nun sevgisi 
dışında kalan her şey yuvadan uçtu gitti. 


Dünya tâlibi sıkıntılı, ahiretin tâlibi ücretli, Mevlâ'nın 
tâlibi ise sevinçli. 

Cennet gülleri âriflerin ayağında dikendir, Mevlâ'yı 
arayanın cennetle ne işi olur? 


Arifin himmet eli cennet hürisine açılsa marifetinin 
abdesti kaçar; şayet derviş, Allah'tan gayrisini Allah'tan 
dilese icabet kapısı yüzüne kapanır. 


Cennet, her ne kadar aziz ise de az bulunduğundandır; cenneti istemek yüzsuyunu eksiltmektir. 


Ey aziz! Cennet ve cehennem bahanedir; amaç yüce 
Allah'tır. 


Ey cennet! Senin başına sahip değilim, bana baş ağrısı verme. Ey cehennem! Senin vücuduna sahip değilim, kendinden bana haber verme. 


İlâhi! Her ne kadar cennet göz ve lamba gibiyse de 
seni görmeksizin dert ve acıdır. 


Cehennem, yabancıya konaktır, tanıdığa ise 
güzergahtır, cennet ise ücretliye konaktır, ârifler içinse 
nazargâhtır. 


İlâhi! Beni cehenneme koyacaksan davacı değilim; 
cennete koyarsan senin cemalin olmaksızın alıcı değilim. 


Dünyada âriflerden bir iz yoktur, ârifleri işaret edecek 
o dil hiçbir ağızda yok; dünyada olmayan bir şeye nasıl 
işaret edersin? Hal, bahanedir, konuşma ise efsanedir. 
Adam odur ki her ikisinden de uzaktır. 
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Her kim bu konuda rivayetle değil de delile dayalı bir 
söz söylerse bulduğundan ve velayetten söz, kendisine 
hüccet, işiten ise cinayettir ona, bunda ne ispat işe yarar ne de isnat (delil). Bunu söyleyen ne insandır ne de 
insanoğlu. 


Bu söz, ne kalemin yazdığıdır ne de elçinin ulaştığı, 
sayfası senin sırrındır, delil ise onu buldu. 


Bir kere olsun bu deryaya dal, iki şeyden biri olur: 
Ya güçleneceğin bir cevher, ya da batarsın ve cevherde 
gizlenirsin. 


Bahar üçtür: Sağlıklı ve gençlik döneminde olan bir 
bahar, nimet ve ebedi mülkle dolu bir bahar ve bilirsen 
sahip olacağın gizli bir bahar. 


Can ile diri olan yaşamaktan mahrumdur, canın kendisiyle diri olduğu ise Hayyi Kayyüm'dur. 


Tevhid, O'nu sadece söylemen değildir,” tevhid O'nu 
tek ve eşsiz bilmendir. 


Tevhid, O'nu dile getirmen değildir; O'nu ruhun derinliklerinde tutmandır. 


Tevhid, O'nu yalnızca bir kere söyleyip de yalnız kalman değil, gerçek tevhid O'ndan gayrisine bigâne kalmandır. 


Bu işe azmin varsa kalk ve yola koyul; sözü kısa kes. 


Sen kendini tanıdıysan mutluluk ve sevinci erittin, 
kendi sohbetini kavradıysan iki âlemden de kurtuldun. 


Biri suya susamış, suyu arar; biri suda suyun 
hikâyesini anlatır; susamış olan deryanın incisini yük- 


39 Tevhid, dille söylenen değil, kalben ve ruhen hissedilendir. 
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lenecekse yaşamını deryaya verir; susamış olan suya 
kanarsa yaşamı doyar; her ikisi de hayatı talep uğruna 
helâk oldu, bu sözü tertemiz gönül sahibi olandan başkası bilmez. 


Ücretlinin* nazlanması nedendir bilindi, arifin nazlanması kimedir bilindi; süfi ile ilgili ne söyleyeyim ki ne 
insandan doğmuş ne de insandır." 


Ücretli zahid, cennetle oyalanır, ârif ise dostla, süfi ile 
ilgili ne söyleyeyim çünkü bizzat odur. 


Hallac, hakikatten söylüyordu, şeriatı bıraktı, hayat 
yoldan alıkoydu. 


Tıpkı yılanın kabuğundan sıyrılması gibi kendinden 
sıyrılırsın; çünkü muhakkik bahanedir, hakikat bizzat 
hep O'dur; kendi terkinle ilgili konuş, hakka nisbetle iyidir; inkârcıların inkârından ne çıkar, arkta olan su mu? 


Halkı baş ağrısı olarak bil, ilacı ise yalnızlık; ne bizim 
halk ile sohbetimiz var ne de halkın bizden ayrılığı. 


Nefis puttur, kabul ise zünnar; söylediklerim hep hakikatin özüdür, ister kabul et ister inkâr. 


Ortada ikilik olduğu sürece Adem [aleyhisselâm] ve 
Havva'ya nisbet vardır; ikilik kalktığı zaman tek Allah 
kalır. 


O örtülü değildir, fakat her göze görülmez; saygı gereği şu kadarına kulak ver ki açıklama zamanı değildir. 


Süfinin yaprağında söz gönülden değildir, candandır, 
candan da değil, bahane dildir. 


40 Ücretliden amaç, ahiret maaşı ümidiyle ibadet edip sakınan zâhid ve 
abiddir. 
41 Manevi dogusa işarettir. 
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Dinlemeye gücün varsa kulak ver, yoksa işe koyul, 
acele et ve sus! 


Aşk geldi de damar ve derimdeki kanım gibi oldu 
Nihayet beni boşalttı ve dostla doldurdu 
Vücudumun âzaları hep dostla doldu 

Üzerimde bana ait tek bir adım var, gerisi hep O. 


Aşk nedir? Gitmiş olan mutluluk ve gelmiş olan gam, 
hüzün. 


Âşık kimdir? Sinmiş bir nefes, çıkmış bir can; dosta 
bakan göz, kimsenin yakınında durmaz; her kim bu yolda adım atarsa geri gelmez. 


Dosttan işaret, âriflerden can; evet, dost bir ağır canın değerini etmez. 


İlâhi! Başımıza gelen, kimsenin başına gelmedi; seni 
seyretmeye gelen göz, asla geri dönmez. 


Asıl, gönlün visalidir, geriye kalan ise su ve çamurun 
zahmetidir. 


Süfi için dün ve yarın muhaldir, dün ve yarın süfi için 
vebaldir.“” 


Geçmiş bir gönül ve bulunmuş bir dost, padişahlıktır, 
gönülsüz ve dostsuz yaşamak yolu kaybetmişliktir. 


İlahil Üzerimizdeki gözeticiliğini daim kil, bizi kendi 
seçkinlerinden kil, onunla isimlendir; gitme zamanında 
bizim canımıza bir selam ver. 


İlahil Nimetini anlatacaksam boyna sığınaktır, anlatmayacaksam da onun boyunduruğu boyundadır. 


42 Süfi kişinin “vaktin çocuğu” olduğu sözüne işarettir. Süfi, vaktin tasarrufundadır, dün ve yarın ile işi gücü yoktur. 
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İlahil Bilirsin ki güçsüzüm, o halde beni belalardan 
kurtar. 


İlahil Yokluk herkese musibettir, benim içinse ganimet. 


İlahil Ben dünü tanıyana kadar yarının gamından eridim. 


İlahil Bulmuş halde aradığım, ilimden elimi ayağımı 
yıkadığım, görmezliğe ağladığım, ölüme yaşadığım o 
güne gülerim. 

İlahil Senin dostluğundan başka bir sığınağım yok. 

İlahil Titriyorum, bir arpa tanesine değmediğim korkusundan. 

İlahil Gücümün yettiği şu anda sıdk ve sıfat güneşini 
üzerime aydınlat, zira şer ile şirkten kurtulmak mümkün 
değildir, necaseti necasetle yıkayıp temizlemek mümkün değildir. 

İlahil Zalim değilsin ki eyvah diyeyim, ne de üzerinde 
bir hakkım var ki getir diyeyim. 


İlahil Seni tanıdığımı zannediyordum, şimdi ise o zannı ve o tanımayı suya attım. 


İlahil Senin melekler öleminde ben bir kıldan daha 
azım, bu boş şeyi daha ne zamana kadar söyleyeyim? 


İlahil Ne yoğum ne varım, ne koptum ne bağlandım 
ne kendi başıma hazır oldum, bir latife idi, ondan mestim, şimdi taşın altındadır elim. 


Hallac”ın dilinde olan, apaçıklık korkusuzluğuydu. 


İlahil Bütün mutluluklar seni anmaksızın gururdur (aldanma), bütün gamlar seni anmakla mutludur. 
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İlahi! Tevhid temelimizi harap etme, ümit bağlarımızı 
susuz birakma. 


Bil ki iman üç esas üzeredir: korku, ümit ve sevgi. 
Korku, seni günahtan alıkoyacak şekilde olmalı; ümit, 
seni itaat üzere kılmalı; sevgi, senin kalbine hizmet tohumunu ekmeli. 


Bu yolun sâlikine, tarikatın sülüküne layık olması için 
dört şey gereklidir: Birincisi ilim, ikincisi vera", üçüncüsü 
yüce Allah'ı hatırlamak, dördüncüsü vecd. 


İlimle olmayanın cehaleti sıkıntılı olur; vera‘ ile olmayanın sonu günah ve vebal olur; O'nun yâdıyla olmayanın şeytan yakını olur; vecd ile olmayanın yaşamı zindan 
olur. 


İlim ile olanın ağacı meyve dolu olur; vera: ile olanın 
dini hisarda olur; yüce Allah'ı hatırlama ile olanın gönlü 
uyanık olur; vecd ile olanın tüm nefesi bahar olur. 


O halde ilk önce ilim, ondan sonra vera', sonra Zikir, 
sonra vecd. 


İlim için üstat gerek, vera‘ için korku gerek, Allah’! hatırda tutmak için halvet gerek, vecd için inkıtâ* gerek. 

İlimsiz kişi, yolu gerisin geri yürür; vera'sız olan kendi 
sermayesinden yer; Allah'ı anmayan kişi düşmanın yoluna yürür gider; vecdsiz olan yaşayan ölü gibidir. 


İlim, nefsi terbiye etmektir; vera‘ din yolunda çalışmaktır; zikretme, gönlün temizlenmesidir; vecd ruhun 
aydınlanmasıdır. 


Bütün ilimlerin başı, şeriatının tam ve eksiksiz olmasıdır; O'nun gönül ve dilde sürekli hatırlanmasıdır, sev- 


43 İnkıta: Allah'tan başkasından kopmak. 
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ginin, bagliligin ve ünsiyetinin ve sohbetinin dervislerle 
olmasidir. 


Bütün hatırlamaların başı, Mevlâ'nın öncülüğünün her 
zaman hatırda olmasıdır, canının Mevlâ'nın zikriyle şâd 
olmasıdır, diğer zikirlerin O'nun zikriyle hiç olmasıdır. 


Bütün vecdlerin başı, insanda üç şeyin bulunmasıdır: Bir olandan başka mutluluk kalmaması, bir olandan 
başka murat kalmaması, bir olan dışında hiçbir şeyin 
kalmaması. Tefrika yolunu kapatanlar, candan mutlulukla gülerler ve dostun nazarında yer alırlar. 


Odun sensin, Hakk'ın sevgisi ateş; ateşi oduna at, 
hoş ve selâmet içinde otur. Başımda çokça ağlayasım 
var, bilmem ki hasretten mi ağlarım yoksa hevesten mi? 
Göz yaşlarını mayalandır, tâ ki O sana iltifatta bulunsun. 


Kendine göz değdirme, zira insanlara ulaşan her âfet, 
kendi gözünden gelir; çünkü kötü gözün ilacı vardır, kişinin kendi gözünün ise ilacı yoktur. 


Bir insana nazar değdi, tövbeyle şifa buldu; İblis'e 
kendi gözü değdi de ebedi mel'un (lânetlenmiş) oldu. 


Günde yüz kere de toprak olsan kendini övme (begenmislik) sonucu helâk olmandan iyidir. 


Rubai 


Hakk’in yolunda tasarrufu baslatma 
Gözünü kimsenin ayıbını aramak için açma 
Bütün kulların sırrını Allah bilir 

Kendine bak ve fuzuliyi başlatma. 


İlâhi! Sana bakıp yöneldiğimizde padişahız, taç başımızda; kendimize baktığımızda toprağız, hatta toprak- 
tan beter. 
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İlâhi! Yolumuza hicâlet (utanç) toprağı saçma, bizi 
imtihanla baş başa bırakma. 


İlâhi! Sabır benden kaçtı, güç ve takat zayıfladı; huzur ve rahatlık tonumu ektim, kararsızlık bitti. 


İlâhi! Kendime değil sana düştüğüm için mutluyum. 


İlahil Senin öldürdüğünden kan akmaz, senin yaktigindan duman çıkmaz; senin öldürdüğün öldüğüyle 
mutlu, senin yaktığın ise yandığıyla hoşnut. 


Hallâc-ı Mansür'u zindana götürdüklerinde on sekiz 
gün zindanda kaldı. Şibli [kuddise sırruhül, onun yanına gitti 
ve, “Muhabbet nedir?” diye sordu. Hallâc, “Yarın gel, 
söyleyeyim” dedi. Ertesi gün Hüseyin'i (Hallâc) darağacina götürdüler, Sibli geldi, “Konumuzun cevabını söyle” dedi. Hüseyin Hallâc, “Başı (boyunda) iptir, sonu ise 
öldürülmek” dedi. 


Tevhidin aslı akılları aşar, var olduğunu bilirim hep 
ama nasıl olduğunu bilmem. 


Hak'tan Abdullah'a ilham var, ki O (Hak), idrak ve evhamdan münezzehtir. 


Sünnetin yer edindiği yerde bid“at tomurcuğa sahip 
değil ki yer tutsun. Sünni ol ki iman ile toprağa giresin, 
bid“atçıların yolunda gitme, tez helak olursun. 


Asla teşbih vahdaniyyete bağlanmaz, yaratıcı yaratılanların tasavvuruna sığmaz. 


Allah”ı her ne kadar tanısan da O, tanıdığından ötedir. 
O ancak sanatıyla bilinir, kendi kudretiyle gizlidir, O”nun 
zikri dillerdedir, sevgisi canların yaşam kaynağıdır, O”nun 
dostluğu iki cihandan da daha iyidir. O”na hizmet etmek 
binlerce cana bedavadır. Ne O”na bir şey nisbet edilir ki, 
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“Bu, O’ndandir” diyesin, ne bir sonu var ki, “Bu, O’nun 
iledir” diyesin, ne bir benzeri var ki, “Bu, aynisidir” diyesin, ne bir sebep var ki “Bu, O’nun içindir” diyesin. 


İlâhi! Biliyorsun ki sensiz bir hiçim, elimden tut ki 
sana ulaşayım. 


Zâhire razıyım, bâtına teslim; ne düşmanlıktan bir korkum var ne de düşmandan korkum; ne şeriatın sahibine 
red, ne tenzile (Kur'an); bir teşbih köşesi ve tevil yeri... 


Şayet gönül, “Neden?” dese, “Emri küçük görmüşüm” derim; eğer akıl, “Neden?” derse, “Ben kulum” 
cevabını veririm. 


İlâhi! İhtiyacımız affedilmek ve şefkattir. 


İlâhi! Ömrü berbat ettim ve tenime haksızlık ettim, 
söyledin de buyruğunu yerine getirmedim. Acı çektim 
de derman vermedim. Sana söz ve peyman vermedim. 


Ey kerem ve cömerilikle vasıflı olan, ey ins ve cinni 
yaratan ve mâbud olan! 


Ey dönen feleğin dönüşünü sağlayan, firdevs senin 
bostanındır, kıyamet senin mizanındır! 


Tarikata şeriat olmaksızın yol yoktur, nasihate hizmetten başka yol yoktur; müşahedeye çabadan başka, 
Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem], sünnetten başka, yüce 
Allah'a ise kul olmaktan başka yol yoktur. 


Bundan bir şey kalmışsa tasavvuf ehliyledir, ne güzel 
tasarruf yeridir. 


Şeriat istiyorsan tâbi ol; tarikatı istiyorsan mâsivadan 
kop. 


Abdullah, çölde dolaşan, hayat suyunu talep eden bir 
kürt idi, Şeyh Ebü'l-Hasan-ı Harakâni'ye (kuddise sirruhd] 
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kavustu, orada hayat suyunu buldu, çünkü ne Abdullah kaldi ne Harakâni, o halde ne kaldı? Sahip olursan 
bilirsin. 

Koyunun derisi post olsun diye Tâif rüzgârı ve derya 
suyu gereklidir; kişi doğru iş ve yol üzere olsun diye pirin 
nazarı ve müridin hizmeti gereklidir. 


Müridler, piri hayat halinde tanırlar ve ondan nimetlenirler; inkârcılar ise ölümden sonra tanırlar da hasret 
çekerler. 


İlâhi! Bu işi başlatan sen olmasan sana kulluk lafını 
etmeye kim güç yetirebilir? 


İlâhi! Hizmete çağıran sen olmasan İmrân'ın oğlu (Hz. 
Musa), “Allahım seni görmek istiyorum, bana kendini 
göster” “ isteğinde bulunabilir miydi? Sen bu anlamı taşımasaydın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem], 
kab-ı kavseyne* yakışmazdı. Birine “len terani” “ cevabını verdi ve dünya dağının yükünü gönlüne yükledi, bir 
diğeri “Ümmü Hâni”nin“ evinde uyudu. 


Sübhânellah, bu ne uçsuz bucaksız bir deryadir! 
Yüz binlerce sıddikın gönlü kanla bulanmış ki ne visal 
rüzgârından onların firak burnuna bir koku ulaşmış ne 
de yakınlık çeşmesinden bir şerbet tatmış. 


Bütün dünyayı rüzgâr sarsa da ikbal sahibinin lambası asla sönmez; eğer su dolsa tedbir düşünenin acısını yıkamaz. 


44 A'râf 7/143. 


45 Necm süresi 9. âyete işarettir: “Öyle ki Peygamber'le araları iki yay 
aralığı ya da daha yakın oldu.” 


46 “Şimdi göremezsin” anlamında olup A'râf süresi 143. âyete işarettir. 
47 Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] halası. 
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İbrahim'in [aleyhisselâm], babasının Azer olmasının ne 
zararı var? Âzer'in ise İbrahim gibi bir evlada sahip olmasında ne yararı var? 


Nur itaattedir, ama önemli olan dostun inayetidir. 


İlâhi! Eğer seninle olursam sanki deliyim, şayet halk 
ile olursam sanki yabancıyım. 


İlahil Kaçmıştım, sen çağırdın, korkmuştum, “la taknatu” sofrasına sen oturttun. 


İlahil Bir kez olsun bana, “Ey kulum!” dersen, gülüşüm arşı geçer gider. 


Ey her dağılmışı toplayan, ey her başı önüne eğik 
olanın başını yücelten, ey her çaresizin çaresi, ey her 
avarenin toplayıcısı, ey gariplerin sırlaştığı, yetimlerin 
dertleştiği, nazlaştığı, keşke Abdullah toprak olsaydı. 


İlahil Bu parlayan ışığı söndürme, bu yanmış gönlü 
yakma, bu dikilmiş perdeyi yırtma. 


Bir köpek?” o sarayda olduğuna göre, Abdullah'ın 
ümitsizlikle ne işi olur? 

İlahil Bizleri istediğin gibi bezedin. 

İlahil Ne doymuşum ne sabırlıyım, ne sıkıntılıyım ne 
de göç etmiş. 

Üç şeye güvenme: Gönüle, zamana ve ömre, çünkü 


gönül renk alır, zaman değişiklik kabul eder, ömür ise 
hepsi kusurdur. 


Tevfik azizdir ve onun işareti iki şeydir: evveli saadet, 
sonu şehadet. 


48 Necm süresi 39. öyete işarettir: “De ki: Ey nefislerine karşı aşırı giden 
kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları 
bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” 

49 Ashâb-ı Kehf'in köpeğine işarettir. 
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Sağlam testiyi elde tutarlar, kırığı ise omuzda. 


Dün gitti ve geri gelmeyecek, yarına güvenmek ise 
doğru değildir. İçinde bulunduğun anı yaşa ve ganimet 
bil ki ondan da geri kalmayasın. Zira bizden kimsenin 
hatırlanmayacağı zamana çok kalmadı. 


Rubai 


Dün geldi ve benden hiçbir is çıkmadı 
Bugün ise benle bir pazar ısınmadı. 

Yarın sırlardan habersiz giderim 

Gelmemiş olan bu çok olandan daha iyiydi. 


Verilmiş olan ne güzel bir borç! Verilmemiş olan ne 
kötü söz! Ne iyi yenilmiş olan öfke. Ne iyi yenmemiş haram. 

Eğer sahipsen şükret, sahip değilsen talep et. 

Dost ol, yük olma; gül ol, diken olma. 

İyi dost iyi işten iyidir, kötü dost kötü yılandan daha 
kötü. 

Dost ehil olunca iş kolaydır. 


Ehil ile sohbet cana aydınlıktır; ehil olmayanla sohbet 
ise cana ateştir. 


Rubai 


Yüz yıl ateşte kalışım eğer kolay olsaydı 

O yakıcı ateş bana kolay olurdu. 

Ehil olmayan insanlarla sohbet etmemek gerek 
Zira ehil olmayanla sohbet ölümden beterdir. 


Doğru söyle, ayıp arama; yalana benzeyen doğruyu 
da söyleme. 
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Tecrübe sahibi yaşlılara saygı göster, öğrenmekten 
utanma, bırakmadığını alma, yapmamışı yapmış sayma. 


Minneti bırak ve minnet etme; dedikodu ve yalan 
söylemeye kendinde yol verme. 


Her kime tamah ettiysen onun kölesi oldun; her kime 
minnet ettiysen onun âmiri oldun. 


İş, iyi amelle değildir; iş, Hakk'ın kabul ettiğidir. 


Süfi soylu olanlar, “Nezaretim altında yetiştirilmen için 
sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi 
bıraktım!” °° kaderi üzere doğmuşlardır. 


İtaati bırakma, yaptıysan da değer blemer. 


Süfiler, hizmeti batırmazlar, aksine bütün dünyadan 
daha da süslerler; fakat yaptıkları zaman da saymazlar. 


İçinde şükür olmayan her nimet, bu dünyanın lezzetidir; içinde sabır olmayan her şiddet ve mihnet ebedi ziyandır; içinde ilim ve ihlâs olmayan her itaat ise yaşamı 
rüzgâra savurmaktır. 


Bana kibir getiren itaatten bizarım, yakınırım, beni 
özre getirecek günahın kölesiyim. 


İnkâr etme, çünkü inkâr etmek kötüdür, inkâr eden 
bu işten mahrumdur. 


Sahip olandan ve istemeni isteyenden iste, sahip olmayandan ve istemenden korkandan ise isteme. 


Halkın sıkıntısı her zaman üç şeyden olmuştur: Zamanından önce isterler, kısmetten fazlasını isterler ve 
başkalarının olanı kendilerinin olsun isterler. 


50 Tâhâ 20/39. 
51 İtaat ettiğinde ücret için etme. 


RİSALE-i PERDE-i HİCAB (MAKULAT) ə 65 
Senin rızkın başkalarınınkinden ayrı olduğuna göre 
çektiğin bu boş sıkıntı nedendir? 


Ayağın varsa O'nun yolunda at; başın varsa O'nun 
kemendine at. 


Bağına bağlı olduğuna kölesin.?” 

Estirdiğine değersin.?? 

Dile her gelen şey zarar getirir. 

Dostu kapıdan kovarlar, ama gönülden kovamazlar. 

Yüce Allah, görür ve örter, komşu görmez ama coşar. 

Övgüye değeceğin şekilde yaşa ve duaya değeceğin 
şekilde öl. 


Her yerde lokma atıştırırsın, riyayla ibadet edersin, 
heva ve hevesine uyarak muhabbet beslersin, Allah”tan 
da istersin. Ne sevdalı adamcağızsınl 


Sahip olan saklar, sahip olmayan ise satar. 
Eğer gireceksen kapi açık, girmeyeceksen Allah’tir 
hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. 


Havada uçsan da bir sineksin, su üzerinde yüzsen 
de bir kuru yapraksın, bir şahsiyet olmak için bir gönül 
elde et. 


Rubai 


Allah yolunda iki Kabe meydana geldi 

Bir Kâbe sürettir, bir Kâbe ise gönül 
Gücün yettiğince gönülleri ziyaret et 
Çünkü binden fazla Kâbe bir gönüle geldi. 


52 Kendisiyle meşgul olduğunun kulusun. 
53 Değerin ameline göredir. 
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Dervisten sadece iki işaret kalmış: Gözde yas ve nefeste ates. 


Bidayet (baslangiç) hep dert ve niyazdir, nihayet hep 
naz ve sirlarin kesfidir. 


Abdullah'ın gençliği kızgın ateştir; ondan dolayı onun 
ilminin evi meşale doludur. 


Dervişin suyu kuyuda, ekmeği gaipte, ne hayal var 
başında, ne de endişe ve gam başta. 


Güçlüler, altınla nazlanırlar, dervişler ise “nahnu 
kasemnâ”dan“ güç alırlar. 


Manaya ulaşmak için iddiayı bırak; ahirete ulaşmak 
için dünyayı bırak. 


Dosttan dosta mesaj var, zira dostu anmaksızın bir 
nefes bile haramdır. 


Eğer dostlardan isek, eleştirmeyi ortadan kaldır; şayet misafir isek misafiri iyi ağırla. 


Şerâ'itte özür dil iledir, hakikatte ise canı gönüldendir. 


Dosttan özür dilememek mürüwvetsizliktir. Özrü kabul etmemek ise fütüvvetsizliktir. 


En güzeli çirkini bırakıp güzeli almamız, kabuğu atıp 
özü almamızdır. 


Önde gitmek yer talep etmektir, yan yana gitmek 
edepsizliktir, geriden gitmek şaşkınlıktır. 


İlk önce başlangıcı sağlam tut, o zaman sonu oluştur, 
halk ile hilecilik oynama. 


Ömrü cahillikle sona erdirme, öğren ve öğret. 


54 Zuhruf süresi 32. âyete işarettir. 
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Takva ile ahiret azığı hazırla, gönlü şeytanın oyuncağı 
kılma. 


Çocuklukta oyuncaksın, gençlikte mestsin, ihtiyarlıkta zayıfsın, o halde Allah”a ne zaman ibadet edeceksin? 


Asıl hata etmese kötü asıllı vefa etmez. 
Töhmet yerine gitme, kimsenin görüntüsüne aldanma. 


Alçak yapılıların sohbetinden sakın, eleştiriden korkmayandan kaç. 


Bir büyüğün yanında yer aldığında kulak kesil, o konuşunca sen sus. 


Deli isen selametten sakın, aşık isen afiyetten kaç. 
İş renk ve kokuda değil, iş O'nun inayetiyledir.”5 


Ah! Ah! Yolun farklılığındanl İki demir bir yerden, biri 
katırın nalı, diğeri padişahın aynası. 


Yanmadıkça dirilmedim, biliyorsun ki bu elbiseyi ben 
dikmedim. 


Biri, çokluk girdabında istekli, diğeri susuzlukta bir 
damla suya razı. 


Marifet güneşi ortaya çıkınca arif sözsüz kesilir. 


Devlet sahibiysen şükret, mihnet sahibiysen özür 
dile. 


İlk önce sıkıntıya düştüğüne bakma, sonunda hazinenin başına düştüğüne bak. 


İyileşecek hastanın ayağına doktor gelir; iki âlemden 
de iyi olan şey de dervişin nasibi olur. 


55 Önemli olan Allah'ın inayetidir. 
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Sürekli dört şey dört şeyden feryat eder: İman hırs- 
tan, can dilden, gönül görmekten, beden haramdan. 


Renk ve kokuya bakma, dostun beğenmesine bak. 
Dünya huzur yeri değil, aksine imtihan yeridir. 


Secdede olmayan her baştan kelek bir kavun daha 
iyidir, bağış ve cömertlik bulunmayan bir avuçtan bir 
kepçe daha iyidir. 


Visale yakışmayan bir kimsenin tüm hizmetleri heba 
olur. 

Dostu olan iş yapmış sayılır. 

Dervişlik hırkası çok değerlidir, o hırkayı taşıyan kimdir? 

Kimseden korkmayandan ve her ne yapıyorsa kimseye sormayandan kork. 


Korkacaksan sor, korkmayacaksan sorma. 


Sıkıntı sırası geldiğinde taş cevherli kılıç olur; sana 
daha yakın olan seninle savaşa girer. 


Mührü keseden çıkar da dilin üzerine vur, iyiliği dirhemin üzerinden kaldır da imanın üzerine koy! 


Her şeyi bildiğini biliyorsan pişman ol, bilmediğini biliyorsan müslüman ol. 


Beş şey bedbahtlığın işaretidir: Nimet zamanında 
şükürsüzlük, mihnet zamanında sabırsızlık, kısmet zamanında rızasızlık, hizmet zamanında tembellik, sohbet 
sırasında saygısızlık. 


Öyle bir zamana ulaştım ki ondan korkuyordum ve 
öyle bir kavmin tuzağına düştüm ki onlardan kaçıyordum. 
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Balığın yaşamı suya bağlıdır, bebeğin yaşamı süte 
bağlıdır, şeriat için üstat gerek, tarikat için pir. 


Perişan halli birinin üzerindeki bir hırka, taşa çarpmış 
bir yumurta gibidir. 


Civanmert derya gibidir, cimri ise su arkı gibi, o halde 
inciyi su arkında değil deryada aral 


lyilige iyilikle karşılık vermek mutluluktur, iyiliğe kötülükle karşılık vermek utançtır, kötülüğe kötülükle karşılık 
vermek köpekliktir, kötülüğe iyilikle karşılık vermek ba- 


sitliktir. Bunlar, Abdullah-ı Ensâri'nin (kuddise sırruhül SÖzüdür. 


Dostluk, öfke sırasında seni bağışlayana yakışır. 
Her neyin varsa ye ve yedir de eşekler gibi ölmeyesin. 


Mana ehli hep yaşasın, hoş olsunl İddiacıların ağzı 
hep ateş dolsunl 


İlahil Bu dostlarına gösterdiğin üstünlük ne büyüktürl 
Her kim onları tanıdıysa seni buldu, her kim seni bulduysa onları tanıdı. 


İlahil Sen ayinsin, dostların ise ayna, her ayna aynadaki ayini görebilir. 

Hallac-ı Mansür”un frahmetullahi aleyhl söylediğini söyledim, o, açıktan söyledi, ben ise gizledim. 

Kal da abdest al, zira “kamet” zamanı yakındır; tövbe et, çünkü kıyamet zamanı yakındır! 


Havanın üstünde neden uçamadığını biliyor musun? 
Zira hevadan5” götüremezsin. 


56 “Kad kameti”s-salat”tan namaz anlamında kullanilmistir. 
57 Nefis arzusu. 
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İlahil Cemal sendedir, gerisi çirkin, zahidler cennet 
ümidindedir. 

Ey nimet veren ve tövbeleri kabul eden, ey yaratıkları 
ateş veya sudan yaratan, Hakk”a karşı mahcup olma alçaklığından, sebeplerin fitnesinden, Hak”tan başkasıyla 
meşgul olan gönülden ve harap kalpten sana sığınırım. 


İlahil Utancımızdan yüzümüzde toz var, gönülde hasretten sıkıntımız var, günahın utancından yüzümüzde 
sararmışlık var, her ne kadar günahta ısrar ettiysek de 
senin yüce zatının birliğinde karar kıldık. 


İlahil Gönüllerimize kendi muhabbet tohumundan 
gayrisini ekme, canlarımıza rahmet yağmurundan gayrisini yağdırmal 


İlahil Lutfunla elimizden tut ve ayaklarımızı sabit kil; 
zira gönül, keremine yakındır, ruh ise bekleyiş içinde, 
önümüzde ise örtüler çok. 

İlahil Örtüleri yoldan kaldir ve bizi bize bırakma, ya 
Aziz (ey yüce), ya Gaffar (ey bagislayan)! 


Bu değerli risale burada bitti. 
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